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Beste lezer,  

Deze brief met het verzoek om een financiële bijdrage is afkomstig van het bestuur van de Stichting Vrienden van 
Kibera (www.vriendenvankibera.nl). De Stichting heeft als doel het ondersteunen van het Oloo Children Center in 
Kibera, Nairobi (Kenia), een school voor primair onderwijs. Onder leiding van Judy Oloo zet een team van (vrijwillige) 
leraren en ondersteuners zich in om kinderen van Kibera door scholing uit de armoedespiraal te halen. Billy Wasonga 
was haar grootste steun en toeverlaat.  
 

 

Zaterdag 3 augustus liet Judy Oloo ons weten dat Billy dood is. Op de Toi 
Market in Kibera, Nairobi is die zaterdag in alle vroegte brand uitgebroken. De 
moeder van Billy heeft daar een winkeltje. Billy gaat er naar toe om zijn moeder 
te helpen zoveel mogelijk handelswaar te redden. Dat heeft hij niet overleefd. 
Billy Wasonga is 35 jaar geworden. Hij laat een vrouw, een zoontje van tien en 
zijn moeder achter.  
Groot is ook het verlies voor de kinderen van de school. Billy was een 
geregistreerde leraar wiskunde in Kenia en dat betekent dat hij recht had op 
een betaalde baan in een public school buiten de sloppenwijk Kibera. Hij koos 
echter voor een onbetaalde baan in een informele school omdat hij vond dat 
de Kibera kinderen recht hebben op onderwijs. Hij was degene die naast de 
schooldagen sport-, natuur- en cultuuractiviteiten organiseerde, en de 
kinderen meenam naar activiteiten buiten de sloppenwijk zodat ze ook die 
wereld leren kennen. In veel gestuurde filmpjes en foto’s deelde hij zijn 
enthousiasme met ons als bestuur van de Stichting.  Hij sliep ook vaak in het 
schoolgebouw om geen extra kosten aan bewaking uit te hoeven geven.  

 

Een crowdfunding organiseren is wat we kunnen doen 
Billy’s dood is een verlies voor de school en dat raakt 
ons als Stichting omdat we de school met hem in goede 
handen wisten. Judy en de andere medewerkers zullen 
zich inzetten om hem te vervangen. Als Stichting 
Vrienden van Kibera zijn we ook een vriend verloren. En 
juist daarom willen we zijn familie bijstaan in deze 
moeilijke tijd. We hebben medeleven getoond, 
daarnaast willen we ze financieel steunen opdat zij 
weten dat Billy vrienden in Nederland had en opdat zij 
naast dit verlies niet nog leningen moeten afsluiten. Een 
crematie en de afscheidsceremonie kosten geld, zijn 
moeder moet investeren in nieuwe handelswaar, zijn 
vrouw moet zorgen voor extra inkomsten. Wij willen zijn 
familie steunen en doen een beroep op U om hieraan bij 
te dragen.  

 

Deze bijdrage maakt geen deel uit van de goedgekeurde doelen van de Stichting (ook wij willen geen gedoe 
met de belasting).  Daarom graag uw bijdragen naar…………………… 

http://www.vriendenvankibera.nl/

